
Life is
not measured

by the
breaths we take,

but by the
moments

that take our
breath away

Niet te doen!

Wij moeten afscheid nemen van mijn allerliefste man, 
onze vrolijke zorgzame vader, fijne zoon, broer, schoonzoon, zwager en oom

Danny Marco Franken
Danny

17 maart 1972                                                                     13 juli 2025

Cindy, Thomas, Yenna

Roelie
Bert en Pauline
    Raymond
    Jennifer en Vincent

Paul en Marianne
    Robin en Léonie
        Niek, Thijn en Silke, Siem 

Zondag 13 juli is het vliegtuig waar Danny in zat, kort na het opstijgen
vanuit Londen, neergestort. Het is nog steeds niet te bevatten … 

Zaterdag 26 juli is er tussen 14.00 en 16.00 uur gelegenheid voor jullie, 
elkaar te ontmoeten en je herinneringen aan Danny te delen tijdens een 

schriftelijke condoleance. Je bent welkom op een geliefde plek van Danny, 
in de hangar van Zeusch Aviation, hier is een memorial plek ingericht. 

Er is parkeergelegenheid voor de hangar, Dakotaweg, hek 18 
(de bocht om na de Roadrunnerweg 100)

Het leven is kleurrijk, je mag je kleding hierop aanpassen. 

Voor bloemen zorgen wij zelf.

De uitvaart is in besloten kring.

Correspondentieadres: p/a Uitvaartzorg Karin
T.a.v. Familie Franken, Hierdenseweg 37, 3841 GW  Harderwijk
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